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Vrijdag 26 -06- 2015                        

 

Monika en Margriet arriveren als eerste bij 

Logeer en doe boerderij de Lummel om de 

reizigers die rechtstreeks komen op te 

vangen. 

Ze krijgen een rondleiding van eigenaresse 

Gerdie en waren al snel onder de indruk van 

de mooie boerderij. 

De bovenverdieping moest wachten want 

daar kwam Bert al aan! 

Met Yvonne, uit Purmerend die met Bert 

vanaf Veenendaal was meegereden. 

Allemaal helpen met de bus uitladen want er 

was veel lekkers overgebleven ! 

 

 

Al snel kwam de taxi met Guda uit Heemstede,daarna Brigitte uit 

Purmerend,Truus uit Wijk en Aalburg en Cees uit Zwaag werd door kennissen 

gebracht. 

Het stel is compleet! 

Alle koffers naar boven gesjouwd door Bert,slaapkamers, ehhhhhh….. 

lummelkamers in dit geval, uitgekozen. 

Monika zorgde voor een lekker bakkie koffie met chocolaatjes die ze had 

meegenomen. 

Eerst maar eens kennismaken met elkaar en wat eten we vanavond? 

We waren het al snel eens over wat er vanavond op het menu zou staan: 

FRIETJES !! 

Monika maakte samen met 

Truus en Yvonne een 

overheerlijke fruitsalade, 

waarvoor Monika haar man Jan 

nog speciaal voor naar Mill was 

gereden om aardbeien te halen! 

Brigitte en Truus dekten de 

tafels buiten, terwijl we 

wachten  op de frietjes die Bert 

met Yvonne ging halen. 

Het begon ineens te 

spetteren,de hele boel maar 

naar binnen gebracht. 



 

Kletsend en etend werd 

het een gezellige 

avond,we keken met 

plezier op de supergrote  

t.v ,waar Goede tijden 

Slechte tijden op moest! 

Het was best een 

vermoeiende warme dag 

en het duurde niet lang 

voor Cees en Guda en  

Yvonne naar bed wilden. 

 

 

 

Brigitte mocht nog even bellen met haar groep om te laten weten dat ze goed 

aangekomen was. 

En wilde toch ook wel graag naar bed,de reis was voor Brigitte extra lang 

geweest,met een omweg via Hoenderlo? naar Langenboom. 

Truus vond het nog lang geen bedtijd en kletste volop met Bert ,Monika en Margriet 

mee,krek,wat gezellig. 

Totdat de oogjes bij sommigen van ons toch echt dichtvielen en we een einde 

maakten aan de eerste gezellige avond. 

Welterusten! 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 27-06-2015  

 

Een rustige start van de dag,de meesten slapen lekker uit. 

Bij het ontbijt met lekkere broodjes uit de oven,even bespreken wat we vandaag 

willen doen. 

De dames stellen shoppen voor,Margriet weet dat er in Cuijk een Action zit, 

want die is wel favoriet bij de dames onder ons…… 

Eerst maar weer een bakkie koffie en thee voor de liefhebber en intussen zoekt 

iedereen mooie ansichtkaarten van de boerderij uit die de eigenaren Gerdie en 

Henk hebben laten maken. 

Bert gaat de Jumbo met een 

bezoek verblijden ,de dames 

ruimen de boel op . 

In de tussentijd speelt Monika  

Yathzee met Truus en Guda. En 

Margriet speelt triominos met 

Yvonne en Brigitte. 

Cees nestelt zich met zijn 

Baantjer boek heerlijk in een 

stoel. 

Na de spelletjes willen 

Guda,Yvonne en Brigitte de geit 

van de boerderij weleens 

zien,Margriet neemt ze mee naar buiten. 

Daar treffen we Henk,oftewel de boer,zoals Yvonne hem de rest van de vakantie 

zal noemen. 

En met haar charmes krijgt Yvonne het voor elkaar om aardbeien en frambozen 

te mogen plukken uit de moestuin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op naar Cuijk,aan de Maas.We zetten het busje op de kade en maken een 

wandelingetje naar het centrum. 

Pittig ,vooral voor Cees,die blijkt zijn rollator op de kamer te hebben staan…. 

Maar ,na een paar pitstops,o.a bij de mooie kerk van Cuijk ,gaat het wel. 

We zetten de mannen op een terrasje neer en de dames op naar Action! Mooie 

aankopen gedaan,kleurboeken,deurmat,nagellak, kaarten,potloden en wat lekkers. 

Op zoek naar postzegels,zodat de mooie kaarten op de bus konden, maar dat 

lukte helaas niet. 

Daarna streken de dames ook nog op het terrasje neer voor ijsthee,cola en 

koffie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarna een verrassing,want ’s morgens had Margriet al naar Restaurant Bar 

Bistro de Brouwketel gebeld,naar Ben de eigenaar die ze kent,om te vragen of er 

nog plaats was. En ja! 

In Escharen werden we verwelkomd door Menno,we hadden een mooie tafel voor  

8 personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kregen stokbrood met kruidenboter,daarna een heerlijke 

runderbouillon,frietjes,gemengde warme groentes,koude salade,warme sausjes, 

En een enorme schnitzel met champignons. 

Gelukkig was er ook nog plek voor een toetje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weer terug in de Lummel 

ging Brigitte meteen aan 

de slag met haar nieuwe 

kleurboek, Guda had 

mooie kaarten uitgezocht 

die nog geschreven 

moesten worden. 

Yvonne borg haar 

schat,een Winnie the pooh 

knuffel, meteen op in haar 

kast. 

 Cees was erg moe van 

deze dag en dook er weer 

vroeg in. 

Monika en Truus waren wel in voor een potje kaarten, Bert verraste Brigitte 

door een mooie dvd van Nick en Simon aan te zetten! 

Je moet weten dat Brigitte een groot fan is en zelfs slaapt op een kussentje,dan 

op Nick en dan op Simon,zouden ze dat wel weten………. 

Daarna verraste, ja krek! Truus ons door een placemat in te gaan kleuren, 

De eerste dag had ze nl.voor de leiding mooie kaarten gemaakt,maar op de vraag 

of ze ook graag knutselt? Neuh….. 

Advocaat en rosébier werden aangebroken, en het duurde niet lang of de ogen 

vielen weer bijna dicht. 

Behalve Truus die steevast met Monika en Bert en Margriet als laatste opblijft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 28 -06-2015  

 

 

Vandaag staan we wat vroeger 

op,want we gaan naar Zoo Parc 

Overloon! 

Eerst gezellig op z’n Zondags 

ontbijten met een heerlijk gekookt 

eitje. 

Boterhammen smeren om mee te 

nemen,en zakgeld om iets leuks te 

kopen natuurlijk! 

Door het warme weer waren we erg 

dorstig,dus eerst maar drinken 

kopen,een kleine pauze. 

Daarna begonnen we,tegen de keer 

in……..dat vond Bert erg fijn,ha ha 

Het was niet zo druk in het park,we konden alles goed bekijken,en onderweg 

steeds plekjes gezocht om te zitten,zo was het wel te doen. 

We hebben van alles gezien,baardapen, dwergnijlpaarden,kamelen,een 

cheetah,zeehonden en eindelijk,waar Cees erg blij mee was,de pinguins! 

Tussendoor de boterhammen opgegeten ,daarna nog mooie flamingo’s gezien,waar 

Cees erg goed bij paste,zijn t-shirt had dezelfde kleur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een brutale geiten! 

Die ruiken de boterhammen die  

we bij ons hebben. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook zochten we een terrasje op waar we getrakteerd werden door Monika op 

Appeltaart met koffie,  fris,of een ijsje. 

We zaten vlakbij de pinguïns, en hadden het voorrecht om die gevoerd te zien 

worden,heel speciaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna stond iedereen te trappelen om iets te gaan uitzoeken in het winkeltje . 

Cees was algauw gevallen voor een kangoeroe en een pinguïn, Truus ging ook voor 

de kangoeroe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brigitte zocht iets voor haar vriendje uit en voor haarzelf een mooi t-shirt. 

Yvonne vond het erg moeilijk en wilde de hele winkel wel leegkopen. 

Maar een mooie placemat voor de leiding was het helemaal. 

Guda viel voor een nijpaard,liefde op het eerste gezicht! 

Voor de uitgang bleef Bert maar omhoog wijzen,maar we waren zo aan het 

“kwekken”dat we bijna het schattige wasbeertje voorbij liepen! 

Gauw nog een gezamenlijke foto en toen weer op weg naar de Lummel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brigitte wilde nog graag kleuren in haar mandala-tekenboek,ze werd er helemaal 

rustig van. 

Guda wilde eigenlijk ook wel een mandalaboek,maar niet zo’n kinderachtige ,nee 

een moeilijke. 

Monika maakte voor ons lekkere macaroni met ham en kaas en uitjes met een 

lekkere salade klaar. 

Na het eten weer geknutseld,met de spulletjes die in Cuijk gekocht waren. 

Een armband werd geknoopt voor Truus,en Monika speelde een spelletje kaart 

met Truus. 

Cees zat verdiept in zijn boek en Yvonne hielp met afruimen om daarna samen 

met Bert  de vaatwasser in te ruimen. 

Een gezellige avond hebben we ervan gemaakt,met toastjes,salade,advocaat met 

slagroom,mmmmmmm 

Cees was als eerste moe en zocht zijn bed op,daarna Guda ook. 

Brigitte en yvonne volgden daarna. 

Bert had inmiddels een mooie film op gezet,snowwhite and the huntsman,en 

daarna sloeg de vermoeidheid ook toe bij Bert, Monika en Margriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 29 -06-2015 

 

Vanmorgen mag iedereen uitslapen, na de gezellige,maar toch vermoeiende dag 

van gisteren. 

Zowaar Truus als Yvonne slapen best lang uit! 

Rustig ontbijten en daarna koffie en thee  buiten,want het is heerlijk weer. 

Daarna weer aan de knutsel,armbandjes en kettingen worden gemaakt van de 

kralen die in Cuijk gekocht waren. 

Brigitte heeft en mooie dvd van Heel Holland Zingt, over André Hazes,iedereen 

vindt het geweldig, op Cees na, die vertrekt met zijn boek naar buiten,lekker 

rustig. 

Tussen de middag maakt Monika tosti’s,dat gaat er wel in na al dat geknutsel. 

We zien al een paar dagen een rood katje, we dachten dat hij van de 

“boer”was,maar als hij dichterbij komt zien we dat het een zwerfkat is. 

Hij krijgt een beetje melk,en wijkt niet meer van onze zijde….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is niet zo’n goede zet,want het bevalt het beestje wel al die aandacht,en wilt 

nu ook graag naar binnen? 



Na de lunch gaan Yvonne ,Guda en Margriet de kaarten op de bus doen. 

Op weg naar de brievenbus blijkt dat de basisschool naast ons uit gaat,Yvonne 

helemaal blij ,want nu kan ze eindelijk de kinderen zien.Bij de klaarovers steken 

we over en vragen aan een mevr.waar de brievenbus is en die lieve mevr.wordt 

meteen met vragen bestookt,ze gaat er leuk op in en Guda en Yvonne vertellen 

over ons logeeradres,de Lummel. 

Bij de brievenbus blijkt ook een postagentschap te zitten,de enige winkel die 

Langenboom rijk is! 

We geven de kaart voor Guda’s broer binnen af,die woont in Denemarken en 

moest een internationale postzegel hebben. 

 

Op de terugweg lopen we langs het hertenkampje,alleen blijven de hertjes met 

dit warme weer binnen,we zitten even te genieten in de schaduw en lopen rustig 

weer terug. Brigitte en Margriet willen eens kijken of het haalbaar is om naar de 

Kuulen te wandelen,langs de boerderij loop je het bos in en dan rechtsaf,volgens 

Gerdie de eigenaresse. 

In het bos liggen hele mooie grote dennenappels,die wilt Margriet graag 

meenemen! 

Het is toch aardig ver en Margriet besluit om terug te gaan,i.v.m de hitte. 

Toch lekker even uitgewaaid. 

 

Monika vraagt of we zin 

hebben in 

pannenkoeken,nou daar 

zegt niemand nee tegen! 

Met hulp van Truus en 

Yvonne wordt de tafel 

gedekt,waar we al gauw 

in heerlijke geuren 

zitten. 

 

We worden echt verwend 

met appelpannenkoek,met 

spek en Bert krijgt er een 

met banaan,ze zijn 

heerlijk. 



Ineens een geloei………door al de warmte van de pannen,gaat het rookalarm af,die 

werkt dus goed! 

Bert probeert hem uit te krijgen en Margriet zoekt het brandmeldkastje, maar 

die blijkt er niet te zijn,dus gerustgesteld,geen brandweer op bezoek…… 

Na de nodige hulp bij het afruimen gaan we lekker buiten zitten,waar het al wat 

koeler is.Cees zit liever binnen met zijn boek en een kopje koffie. 

De rest drinkt buiten koffie en thee. 

Bert zoekt een mooie film voor ons op ,Cinderella, maar de een na de ander wil 

lekker gaan slapen,zodat uiteindelijk alleen Truus ,bert,Monika en margriet nog 

keken. 

Daarna toch ook maar naar bed,want morgen staan we weer vroeg op omdat we 

een leuke activiteit gepland hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 30-06-2015 

 

Iedereen vroeg op en douchen,zodat we lekker fris en op tijd klaar zijn ,want 

vandaag staat de huifkartocht op de agenda. 

Margriet heeft Bert Keijzers al eerder gebeld, we zouden eigenlijk om 14.00  

gaan rijden,maar het wordt vandaag weer een warme dag en is voor allemaal 

beter om de rit eerder te starten. 

We nemen de tijd voor het ontbijt en maken iedereen blij met het nieuws over 

de huifkartocht! 

Op weg naar Mill ,waar Bert K. om 9.30 klaarstaat met de huif,met Gepke,een 

mooi fries paard,ervoor. 

 

 

 

Voor Guda een rolbaan,zodat ze met rolstoel en al erin gereden kan worden. 

We rijden via Mill richting Tongelaar een landgoed met kasteel ,waar Jan van 

Cuijk vroeger woonde. 

 

 

 

 



Margriet die naast Bert K. op de bok zit ,mag de poort naar het bakhuisje 

opendoen. 

Daar haalden vroeger de knechten van het kasteel brood,wat in het huisje 

gebakken werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert K. weet een hoop te vertellen over het mooie gebied,we rijden naar de  

“ Bus”, dat blijkt een mooie visvijver te zijn ,met waterlelies in verschillende 

kleuren, waar ook een picknick bankje staat ,we pauzeren daar dan ook voor een 

bakkie koffie met koekjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weer verder, Guda wilt graag uit haar 

rolstoel om ook op de bank te gaan 

zitten. 

Brigitte komt ook voor op de bok 

zitten,naast Margriet ,vooraan naast 

Bert K.  

Af en toe gaat Gepke in draf,dat zorgt 

voor een heerlijk briesje door onze 

haren. 

Langs het defensiekanaal ,dat is 

vroeger met de hand uitgegraven door 

arbeiders,van 7.00 -19.00 moesten ze 

werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En langs een arbeidershuisje,waar de 

knechten sliepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook een tbc huisje is er nog te zien.  

 

 

 

 

 

 



Een mooie rit ,langs boerderijen en door bos met dennengeur,of andere 

odeur,want ons Fries famke was flink aan het gassen….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond half 12 kwamen we weer in Mill aan. Bert K. 

en Gepke bedankt voor de geweldige rit! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

We besloten om met ons 

busje weer terug te gaan 

naar natuurgebied de Bus, 

om daar te gaan picknicken 

in het mooie houten hutje 

wat daar perfect geschikt 

voor is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer op de Lummmel aangekomen,hebben we lekker gelummeld   

En veel limonade gedronken, want het werd nu wel heel erg warm, gelukkig is het 

in de boerderij lekker koel. 



Om 17.00 stak Bert de BBQ aan,stokbrood in de 

oven ,tafels buiten gedekt,salades gemaakt,en… 

toen… was het stokbrood zwart. 

Monika snel naar de bakker,maar die was al dicht, 

snel naar Jan Linders in Mill en  

gelukkig had die nog stokbrood en foccacia. 

Jan,de man van Monika kwam haar ophalen,want dit 

was haar laatste dag in Langenboom. 

We vroegen of hij mee wilde BBQ-en en dat wilde 

hij wel graag. 

 

 

 

 

 

Onze chef BBQ Bert zorgde voor 

heerlijke 

hamburgers,worstjes,filetlapjes, 

spare-ribs,gehaktspiesjes en saté. 

Iedereen zat behoorlijk vol! 

 

 

Jan bracht een dvd mee om te 

laten zien waar Monika die  

vrijdag naartoe zou gaan. 

Yvonne blij ,die had er zo´n 

zin in .Ze herkende een 

reisbegeleider en ook 

Menno  

en Arthur. 

Jan maakte een mooie 

gezamenlijke foto van het 

hele stel,toen was het toch 

echt tijd voor afscheid en 

bedankten we Monika voor 

haar hulp. 

Uitzwaaien!! 

Cees dook er weer als eerste in,heeft genoten vandaag,maar was ook vermoeiend 

met die hitte. Daarna begonnen Guda en Yvonne ook te gapen,en niet lang daarna 

dook Brigitte ook in haar bed. 

Zowaar lagen Truus en Bert en Margriet  er ook voor 12.00 uur in……. 



Woensdag 1- 07-2015 

 

Lekker relaxed dagje vandaag,het wordt 34 gr. Dus we hebben geen activiteit 

voor vandaag op het  programma staan. 

Gewoon rustig lummelen. 

Niet voor Truus,die slaapt niet uit,is om 6.00 al wakker,maar doet zo zachtjes 

dat niemand het hoort. 

Truus douchet en zet zelf krullers in.  

Daarna Yvonne wakker gemaakt en 

gedoucht, Brigitte wilde graag tot 9.00 

uur uitslapen en Guda wordt  even daarna 

wakker,die wilt graag eerst ontbijten en 

dan douchen. 

Cees wordt zowaar om 9.30 wakker, dat 

is echt uitslapen voor hem! 

Na het ontbijt de handdoeken te drogen 

gelegd ,voor Brigitte wat kleding uitgewassen,het droogt supersnel op in die hete 

zon . 

We zetten een kan met limonade op tafel, koffie en thee voor de liefhebber, en  

Vragen wat iedereen wil doen. 

Brigitte wilt  graag verder kleuren in haar mandala kleurboek,Margriet heeft nog 

een mooi  mandalaboek voor Guda,ze vindt het een mooie,want deze is niet 

kinderachtig. 

 

En wat betekent het dan ,die mandala’s.? Vraag van Guda. 

Bert gaat bij Guda zitten en laat op de laptop zien waar het vandaan komt,van de 

Tibetanen,en hoe zij de mandala’s maken,heel groot en met poeder.En dat ze 

meestal ook wel een betekenis hebben. 

Guda vindt het heel interessant en begint met een eigen mandala. 



 

Yvonne rijgt zelf een armbandje met mooie 

kralen. 

Truus wil zon! Heel even dan, tussen 12.00 en 

15.00 uur niet hoor…. 

Ze wilt ook graag alle blaadjes wegvegen 

buiten, maar snapt wel dat het daar nu te 

warm voor is. 

Cees zoekt een rustige plek om nog een boek 

uit te lezen, die hoor je even niet . 

Tussendoor boterhammen uit het vuistje met 

een beker melk, om daarna verder te gaan met kleuren,rijgen,lezen. 

Bert en Truus gaan samen een potje kaarten. 

Zo komen we de dag wel door. 

 

 

Dan is het bijna 

tijd om naar 

Uden te gaan, 

daar heeft Bert 

om 18.00 bij de 

Griek 

gereserveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Sirtaki in Uden hebben 

we met z’n zevenen een 

tafel,de kok maakt voor ons  

iets klaar,wel 3 schalen met 

heerlijk vlees, o.a. Gyros, 

spiesjes, en nog veel meer. 

Lekkere tzatziki. 

 

 

 



Guda moet plotseling naar het toilet,maar dat is nog niet zomaar gebeurd,de 

invalidentoilet staat vol met stoelen,dus ik vraag of ze het nog op kan houden…… 

Een hulpvaardige ober redt ons, gelukkig maar ,want Guda gooit haar hele 

maaltijd eruit, hetwas iets te kruidig en teveel voor haar. 

Bert, Truus en Margriet lusten nog wel een toetje, het wordt een variatie aan ijs 

met kersen en slagroom, en voor Margriet 

Griekse Yoghurt met honing en walnoten. 

Guda hoeft even niks,Cees zit vol en ook 

Brigitte kan geen pap meer zeggen 

Margriet vraagt voor de grap of er een 

doggy bag is, maar dat kan, we krijgen wat 

over is netjes mee. Lekker! 

Bij de Lummel gekomen zitten we gezellig 

buiten, het koelt een beetje af. 

 

 

 

 

Cees en Guda zijn erg moe en willen 

graag naar bed. 

Truus en Yvonne  lusten nu wel een 

advocaatje met slagroom,voor 

Brigitte een rosé-biertje. En zo ook 

Bert en Margriet,een Bavariaatje en 

ook een rosé-biertje. 

Yvonne valt bijna ter plekke in slaap 

dus margriet brengt haar naar bed. 

Inmiddels is het heerlijk buiten,we 

doen gezellig de kaarsjes aan, zo is 

het genieten en echt vakantiegevoel! 

Brigitte valt ook bijna in slaap,gaat ook naar bed,zodat de nachtploeg weer  

overblijft… 

het was een warme maar gezellige dag,met een heerlijk etentje bij de Griek als 

afsluiting. 

  

 

 

 

 

 

 



Donderdag 2-07-2015 

 

Vandaag wordt het nog warmer dan gisteren, dus het lijkt Bert en  

Margriet verstandig om ook vandaag geen activiteiten te ondernemen. 

Sommigen onder ons sliepen uit,anderen waren weer vroeg op ,in ieder geval 

rustig opgestart. 

Bert maakt heerlijke gebakken eieren met kaas en spek voor het ontbijt. 

We blijven lekker lang zitten en 

genieten van het ontbijt,met koffie 

en thee. 

Yvonne wilt erg graag haar koffer 

inpakken in de hitte boven…. 

Margriet komt even controleren,en 

Yvonne heeft het heel netjes 

gedaan, alleen de toilettas hoeft er 

morgenochtend nog maar in. 

Ook Cees pakt alles al in ,die heeft 

geen hulp nodig. 

Brigitte en Margriet houden siësta 

op de ligbedden onder de 

kastanjeboom,dat bevalt prima. 

Yvonne,Truus en Cees doen dat binnen ,samen met Bert, 

Omdat er nog zoveel over is van de BBQ willen we dat vanavond nog een keer 

doen. 

Yvonne,Brigitte en Truus doen een poging om de tafels buiten te dekken,maar de 

wind gooit roet in het eten,het begint erg hard te waaien. 

Volgens buienradar komt er niks,alleen in het noorden. 

Dan maar binnen eten, voor Bert is het buiten ook haast niet te doen,de BBQ 

waait ook zowat om. 

Toch genoten van de restjes en ijsjes na. 

Gerdie de eigenaresse komt vragen of ze de Lummel even mag laten zien aan een 

paar vriendinnen later op de avond. 

En Bert en Yvonne lopen even mee om het 

“glazen huisje”zoals Guda dat noemt te gaan 

bekijken. 

Yvonne blijft daar,gezellig kwebbelen met 

oma,die nieuwe bloemstukjes maakt voor de 

Lummel. 

 

 

 



Guda, Brigitte en Margriet bekijken 

daarna ook nog het glazen huis,want 

Guda kijkt daar telkens op ,vanuit haar 

slaapkamer,dus die wilt nu eindelijk wel 

eens weten wat dat is. 

Het blijkt een soort van thee/ koffie 

schenkerij te worden,voor 

voorbijgangers,fietsers,wandelaars, 

ook een dagbesteding zou zomaar 

kunnen. 

Guda is helemaal tevreden,en we lopen 

om de Lummel heen,weer terug naar 

ons eigen  gedeelte. 

Cees en Yvonne zijn erg moe en willen graag naar bed. 

Dan zitten we gezellig buiten,Truus ,Guda ,Brigitte ,Bert en Margriet , 

De laatste keer samen koffie en thee drinken. 

Maar niet voor lang,het begint te rommelen, Margriet voelt het aan haar water 

dat er een bui komt,welnee zegt Bert……het duurt niet lang of de rest komt ook 

binnen,want het begint te regenen. 

Brigitte wilt eigenlijk ook wel naar bed,maar liefst aan de andere kant op het 

andere bed,i.v.m de bliksem.Dus wisselen ze samen het matras en dekbed,dolle 

pret want Margriet valt onder het matras. 

Omdat het toch harder begint te onweren gaat Brigitte nog mee naar beneden. 

Daar kijken we naar een herhaling van Geer en Goor dat zorgt voor 

afleiding,hilarisch….. 

Maar goed ook ,want het 

begint toch te donderen en 

bliksemen en een enorme knal 

laat ons  behoorlijk schrikken. 

Samen met Truus maakt 

Brigitte de advocaat op,en 

even voor elven naar 

boven,naar bed,de bui maar 

ook de laatste avond in de 

Lummel is voorbij. 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 3-07-2015 

 

 

Vroeg opstaan,er moet nog gedoucht  worden,en ook samen ontbijten. 

Bij het ontbijt liggen op alle bordjes de vakantie diploma’s,met goed gevolg de 

vakantie in Langenboom doorgebracht!! 

En ook de mooie placemats met pinguïns van het Zoo Parc mogen mee,dat is een 

cadeautje van Monika. 

Eric komt ook binnengelopen,de 

man van Margriet ,hij komt 

meehelpen met koffers 

sjouwen. 

Alle bedden worden afgehaald, 

kasten worden nagekeken,alles 

is ingepakt. 

Nu is het wachten op de taxi’s 

die onze reizigers weer veilig 

naar huis brengen. 

Als eerste wordt Truus 

opgehaald, dan komt de taxi 

voor Guda en ook Brigitte reist 

met haar mee. 

Ook Cees wordt al gauw door zijn kennissen opgehaald. 

Blijft Yvonne over,zij reist met Bert mee terug naar Veenendaal, 

waar haar taxi staat te wachten . 

En Margriet gaat met Eric naar Grave, om de hoek bij Langenboom. 

 

Een gezellige,geslaagde vakantie vinden Bert en Margriet ,hopelijk  

vinden Guda,Cees,Yvonne Truus en Brigitte dat ook. 

Wie weet,tot volgend jaar? 

Bedankt voor de leuke week die we er met z’n allen van gemaakt hebben,en ,zoals 

we in Brabant zeggen;  

 

HOUDOE WAR ! 

 

 

P.S: Dinsdags  hebben we de dierenambulance 

gebeld en die hebben het katje opgehaald. 

Inmiddels is bekend dat Ravi, zo heet hij nu,bij de 

dierenopvang in Uden terecht is gekomen,wachtend 

op een baasje. 


